
Warm 
Meestal leef ik gewetenloos 
Zonder te weten dat ik leef 
Zodra ik dan voel wat ik niet weet 
 
Barst ik open - stromende 
Handen verwarmen mijn wangen 
Gul gegeven blijf ik zout achter 


